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ZOMER 2024 
De zomer van 2024 vertoonde zich in heel veel gedaanten: van bloedje-heet  tot overstromens-nat. Er 

waren dagen waarop je het liefst heel stil in je zo koel mogelijke huis bleef zitten, tot dagen waarbij de 

tuin een modderpoel werd en bij sommigen de kelders volliepen. En dan was ook nog  ‘De Boer’ met va-

kantie. Maar in zulke noodgevallen hebben de keizer en keizerin altijd weer een uitweg.  Zij hebben niet 

alleen een grote tuin en een korf vol gastvrijheid, nee de keizer heeft ook nog een buks. En kun je dan 

niet schieten met pijl en boog, met de buks kan het wel.  En laat het nou die drie avonden, waarin deze 

uitweg werd aangeboden, ook nog heerlijk weer te zijn om ’s avonds buiten in de tuin te verblijven.  



FIETSTOCHT     
 
Op zondag 1 september 2024 vond voor de 15e  
keer onze jaarlijkse fietstocht plaats. De weers-
vooruitzichten waren geweldig, veel beter dan op 
de oorspronkelijke datum van 4 augustus. Toen 
waren de voorspellingen hopeloos. 

De tocht begon om 12.00 uur en voerde via de F58 langs  
het Wandelbos, de Reeshof, Rijen en de Vijf Eikenweg richting 
Oosterhout met een stop bij “ Bos & Co” voor de lunch . 

Rond 11.00 uur zijn de fietsers door Mies en José 
verwelkomd,  met koffie/thee met iets lekkers. 
De traktatie werd verzorgd door Sjef en Trix die 
daarmee, ze zijn met vakantie, het niet kunnen 
optreden als ‘Grillmeister’ hebben afgekocht. 

Op de brug staat een tekst: 

de eerste regel van dit gedicht: 

IJdel gezocht 
IJdel gezocht 

in de drakengolf, het tij 

in liefde, eenzaamheid en dood, 

de schaal chronisch te groot. 

Maar kippenvel, een ogenblik,  

een tel 

bij een kuiken uit een kleiner ei, 

de zweefduik van een vogel 

hier, in de vallei. 
   Nick J. Swarth 

 

In opdracht van KORT (Kunst in de Openbare Ruimte Tilburg) staat deze tekst op de 

fietsersbrug over de Dongevallei (Oostburgpad) in de Reeshof.  

Hierna fietsten ze naar Dorst en via het voormalige zwembad 
Surae, de Vijf Eikenweg, 
de Bredaseweg, de oude 
Rielsebaan, de Gilzerbaan, 
het Bels Lijntje, het Roer-
pad, Bernissepad en de 
Hub van Doorneweg om 
rond 16.30 uur de Goirle-
seweg 43 te bereiken,  
waar de hele middag al 
hard is gewerkt. 



In de tuin van Peter-
Paul en Marie-Louise 
vindt de evaluatie 
van de fietstocht 
plaats en wordt er 
voor de peddelaars, 
maar ook voor de 
andere gildebroe-
ders en –zusters een 
heerlijke barbecue 
verzorgd. 

Het was allemaal weer  heel fijn: het weer, de saté’s, 

hamburgers, speklapjes en worstjes, de sausjes en sala-

des, de kokkinnen en de grillmeesters!!! 

Dank:  

Marie-Louise, 

Charlotte en Mies; 

Peter-Paul en  

Ludo, maar ook 

alle gasten, die 

het zo gezellig 

hebben gemaakt 

… en niet te  

vergeten:  de  

weergoden!!! 



KONINGINNENKLETS 

Het is lang een jaarlijkse traditie geweest, ooit in het 

leven geroepen door onze keizerin Marie-Louise. 

Daarna werd het overgenomen door de ‘heersende’ 

koninginnen. Elk jaar kwamen de oud-koninginnen bij 

elkaar voor een gezellige lunch en een inspirerend 

gesprek over onze taken in het gilde. Helaas heeft het 

verscheidene jaren geen doorgang kunnen vinden 

vooral door de schuld van corona. Voorzichtig is de 

traditie weer nieuw leven ingeblazen.  Afgelopen don-

derdag, 5 september, hebben we onze 

‘koninginnenklets’ weer gevierd. Wel met een wat 

droevige ondertoon , want we zijn nog maar met een 

heel 

klein clubje: Marianne, nog net heersende koningin, 

Marie-Louise, Hanneke en jullie ‘bazuinblazer’ . Alle an-

deren zijn ons ontvallen.  

Uit praktische overwegingen was het huis van Gerda 

het gasthuis. Er wordt altijd begonnen 

met een glaasje bubbels op ons aller wel-

zijn, waarna we ons lekker hebben laten 

verwennen. Wij vinden gewoon dat we 

dat wel verdienen, ja toch?   

Geniet maar een beetje met ons mee! 

Ik was bijna klaar met deze Basbazuin. Er moest alleen nog een eindcontrole overheen, toen deze foto 

van Charlotte, mijn onvermoeibare fotograaf, die steeds met mij meedenkt als het over de Basbazuin 

gaat, in mijn postvak viel. Dank je wel weer, meisje!!! 

Wij worden gegroet vanaf de verbroedering van de handboogschietende gilden in de kring ‘Kwartier van 

Oirschot’ op zondag 7 september. Charlotte begeleidde de foto met  deze regels: 

“Het was heet, soms frustrerend, maar ook heel 

gezellig bij de verbroedering bij Biest Houtakker”. 

 En de uitslag……. 

Gerda 

 Viertallen:  punten 

1 Gilde Sint Sebastiaan & Barbara Moergestel 131 

2 Gilde Sint Sebastiaan Hilvarenbeek 2de viertal 120 

3 Gilde Onze Lieve Vrouwe Broederschap  
Biest Houtakker 108 

4 Gilde Sint Sebastiaan Hilvarenbeek 1ste viertal 103 

5 Gilde Sint Dionysius Tilburg  70 

6 Gilde Sint Sebastiaan van Willem III 67 


